
Heemtuinjournaal 

  

 

Jaargang 31   Voorjaar 2025 

 

In de vorige drie edities van ons Heemtuinjournaal is veel aandacht besteed aan het 40-

jarige jubileum van de Stichting Heemtuin Goudse Hout. We kijken met plezier terug op een 

bijzonder geslaagd jubileumjaar. In het Jaarverslag over 2024 is een heel hoofdstuk gewijd 

aan alle activiteiten die zijn uitgevoerd voor belangstellenden, genodigden en vrijwilligers.  

Dit jaar doen we weer gewoon. In dit Heemtuinjournaal aandacht voor de kruidenvakken, het 

afgraven van de slangenhoop en bezoek van kinderen aan de heemtuin. Om te beginnen 

hieronder een foto van het stinzenbos gemaakt door Joke in maart. Wat een groot bos lijkt 

het zo! 

 

 

   Een lentefoto in het stinzenbos (foto Joke van den Broek, 9 maart 2025) 



 

Agenda 

 De Heemtuin doet dit jaar mee aan de Week van de Biodiversiteit van 17 t/m 25 mei. 

Op woensdag 21 mei zijn er twee excursies op de heemtuin. Om 20 uur zijn er 

Natuurexcursies en om 21.30 uur een Vleermuisexcursie, allebei vanaf de 

werkschuur op de Heemtuin. 

 De Open dag is dit jaar op zondag 1 juni vanaf 12 uur. We hebben de volgende 

activiteiten in petto:  

o optredens van Trio Bordeaux met vrolijke muziek in de partytent om 13.30, 

14.15 en 15.00 uur;  

o creatieve kinderactiviteiten met Nadia en Lian; 

o de imkers met bijen-artikelen o.a. honing; 

o de hele dag veel gezelligheid en lekkernijen. 

 De nachtvlindernacht is op vrijdagavond 22 augustus. Het wordt dan ca. 21 uur 

donker. 

 De hooidag op zaterdag 6 september vanaf 10 uur. 

 De natuurwerkdag op zaterdag 1 november vanaf 10 uur. 

 

Van de bestuurstafel 

Op vrijdag 14 maart 2025 zijn bij Notariskantoor Wagener de nieuwe statuten van de 

Stichting Heemtuin Goudsche Hout getekend. Dat was het eindresultaat van een procesgang 

die een aantal maanden heeft geduurd. De vorige statuten dateerden uit 1984. In het 

heemtuinjournaal van Winter 2024 (verschenen 13 november) hebben we uitgelegd dat deze 

aanpassing nodig was. Onze statuten waren o.a. door nieuwe wetgeving aan herziening toe. 

Vanaf oktober hebben we ‘vaart’ gezet achter deze materie. We wilden dat de nieuwe 

statuten tegemoet zouden komen aan de nieuwe wettelijke eisen en dat de zittingstermijn 

van het bestuur verruimd zou worden. Daarna kwam er een periode van mailcontacten met 

de notaris, het onderzoeken van antwoorden op moeilijke vragen, het tekenen van 

allerhande documenten en volgde er 

een kerstreces. In het nieuwe jaar 

waren de nieuwe statuten klaar geheel 

volgens het officiële circuit, notaris en 

kamer van koophandel. Zie hiernaast 

de foto van een trots bestuur. De inkt 

was nog vochtig. De foto is gemaakt 

door notaris mevrouw Wagener op 14 

maart 2025.  

 

 

 

  



En dan nog nieuws over de heemtuin zelf. 

 
Vlasteelt op de heemtuin: 
 
Nadia Roozendaal, die ons ook vaak helpt op de open dag, is samen met een collega een 

experiment gestart om zogenaamde textiel-vlas te telen op een perceeltje nabij de 

kruidentuin. De vezel van deze vlassoort is de grondstof voor linnen kleding en bijvoorbeeld 

schilderslinnen.  

Naast textiel-vlas bestaat er ook een vlassoort die wordt geteeld voor de winning van lijnzaad 

(olie). Deze soort wordt vrijwel jaarlijks gezaaid op een plantvak naast het hoofdpad op het 

centrumdeel.  

 

Jos van de Vondervoort en Jaap Flipse 

 

 

Een foto van het door Nadia ingezaaide stukje tuingrond met vlas in een mooi spiraal-patroon. De foto 

is gemaakt op zaterdag 10 mei en toen waren de plantjes nog maar enkele centimeters hoog. 

 

 

 

Keukenkruidenvakken 

In dit heemtuinjournaal besteedt Bianca aandacht aan de keukenkruidenvakken.  

Bij het ophogen van de keukenkruidenvakken vorig jaar zijn de meeste kruidenplanten even 

kort verhuisd naar het stinzenbos en vervolgens weer teruggeplaatst in de kruidenvakken. 

De indeling is iets aangepast.  

Zie daarvoor de plattegrond, getekend door Bianca, aan het eind van dit stukje.  

Het ziet er nu (voorjaar 2025) naar uit dat de planten deze exercitie goed hebben doorstaan, 

op een enkeling na. Gelukkig is het voorjaar veel droger dit jaar en hebben ze mede 

daardoor een goede start gehad!  



 

Ondertussen ging het met de Ilex-haagjes minder goed. Daarom is besloten om de goede 

Ilexplanten van de twee smalle vakken te gebruiken om de gaten in de keukenkruidenvakken 

op te vullen. De smalle vakken zijn nu omzoomd door Lonicera-haagjes. Deze zijn, als het 

goed is, beter bestand tegen vochtige omstandigheden. In een volgend journaal willen we 

hier iets meer over zeggen. 

 

Over de keukenkruiden is uiteraard heel veel te vertellen. In de pauzes genieten we sowieso 

altijd al van heerlijke kruidenthee, met diverse samenstellingen. Om niet gelijk in een heel 

boekwerk te vervallen beschrijf ik twee planten, te beginnen met: 

 

Cichorei: 

 

Van oorsprong komt de plant uit het Middellandse Zeegebied, maar 

hier is de plant al vele eeuwen aanwezig en waarschijnlijk door de 

Romeinen meegebracht. 

In de vrije natuur is de Wilde Cichorei een pioniersplant uit de 

Composietenfamilie, die o.a. in wegbermen groeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds de 19e eeuw werd van de gemalen 

en gebrande wortels van cichorei een 

cafeïnevrije drank gemaakt waarvan de 

ietwat bittere smaak lijkt op die van koffie. 

In de Franse tijd, rond 1800, was deze 

cichoreikoffie of peekoffie in België en 

Nederland populair geworden.  

 

In de Tweede Wereldoorlog werd deze 

surrogaatkoffie bij gebrek aan echte koffie op grote schaal gedronken, waarbij echter de 

opwekkende werking van de cafeïne ontbrak. Ook werd vaak een beetje 'peekoffie', 

kortweg peen, aan echte koffie toegevoegd als smaakversterker. 

 

De jonge cichoreibladeren hebben een licht bittere smaak en kunnen in het voorjaar worden 

gegeten in salades. Ook kunnen ze worden gekookt. 

 

Sinds de laatste jaren van de twintigste eeuw worden de wortelen van cichorei o.a. geteeld 

voor de verwerking tot inuline en zoetstof.  

Inuline behoort tot de koolhydraten maar is als gevolg van de langzamere vertering vooral 

voor diabetespatiënten minder belastend dan suiker. 

  



Brave Hendrik: 
De plant was na de ophoogactie verdwenen maar pas dook hij 

toch weer op, dus verdient hij zeker een plekje in het 

heemtuinjournaal!  

 
NB namens de redactie: Trees Rood-Wouda heeft in het 

heemtuinjournaal van najaar 2018 ook geschreven over de Brave 

Hendrik, een zogenaamde vergeten groente en een remedie tegen 

darmklachten. 

 

De Brave Hendrik is een zeer oude groente uit de 

Ganzenvoetfamilie en dankt zijn naam aan zijn voorliefde om in 

de buurt van menselijke bewoning op te schieten. Het is een 

echte dorpsplant, die vroeger overal op onverharde erven, langs 

wegen en onder hagen groeide.  

Tegenwoordig is hij zeer zeldzaam, is sterk in aantal afgenomen 

en staat op de Nederlandse Rode lijst. De plant is daardoor 

wettelijk beschermd. 

We eten hem dus niet (meer) op, maar toch leuk om te weten: 

De jonge bladeren kunnen als spinazie gegeten worden en de jonge scheuten kunnen als 

een soort asperges worden klaargemaakt.  

 

Een (niet zo) grappig weetje: In Duitsland worden de zaden gebruikt voor het vetmesten van 

kippen en de plant wordt daar Fette Henne genoemd. 

 

Bianca Matser 

 

Plattegrond van de keukenkruidenvakken. 

 

NB: omdat de kruiden nog wel eens wisselen, kunnen er in werkelijkheid op de aangegeven 

plaats soms andere kruiden staan. Dit wordt actueel gehouden in de map van de 

kruidentuintjes op de plank boven het bureau in de werkschuur. 



“Ik vond het een eer om er te zijn” 

Op dinsdag 15 april stonden we paraat voor excursies met de groepen 5/6 van de 

basisschool Het Schateiland. De leerkrachten waren meester Theo en juf Annemarie. Een 

heel fijne happening.  

Al een dag later was er een mooie kaart bezorgd bij onze werkschuur. Die krijgt een plekje in 

dit journaal. Het is blijkbaar erg leuk bij ons op de heemtuin: “de slangeneitjes”, “de wilchen”, 

“de essen”, “het donkere bos”, “de eenden” … eigenlijk was alles leuk. Eén kind schreef: “ik 

vond het een eer om er te 

zijn”. Onze dag kon niet 

meer stuk.  

Hans, Jaap en Kor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Slangenkinderen’ 

Op vrijdag 28 maart 2025 is de slangenhoop afgegraven. Maar …deze keer hadden we er 
een activiteit van gemaakt voor de Brede School. Er kwamen elf kinderen die middag.  
We begonnen met een informatieve quiz over de ringslang.  

 
Een aantal kinderen stond al te popelen, die wilden aan het 
werk. Dus de groep in tweeën gedeeld. 
 
Eén groep ging aan de slag in de composthoop, waarin Lian 
vorig jaar juli al slangeneieren vond. Deze had ze gauw weer 
toegedekt en daarna de hoop met rust gelaten. In de 
composthoop zijn 30 eieren gevonden. De afgegraven 
compost is tegelijkertijd met veel enthousiasme gezeefd. Ook 
een leuke activiteit. 
 
De andere groep ging aan de slag met het afgraven van de 
slangenhoop. Hierin werden 83 eieren gevonden. Je kon 
duidelijk zien dat sommige eieren in clusters aan elkaar 
geplakt zaten. Eén zo’n ei-cluster is van 1 vrouwtje. 
 
 



Het was leuk om te zien hoe verschillend de kinderen met de activiteit omgingen. 
Voor de een was anderhalf uur genoeg, een ander had nog wel een uurtje door willen gaan.  

 
Eén kind verzamelde alle bodemdiertjes en 2 padjes in een 
terrarium en ging daar helemaal in op. Er waren enthousiaste 
Scheppers en Zevers en een kind dat de gevonden ei-resten 
verzamelde en zorgvuldig schoonveegde. 
 
Ook was er een kind dat 
helemaal enthousiast 
werd van de narcissen en 
het liefst een bos zou 
plukken voor thuis. (Maar 
dat mocht natuurlijk niet). 
 

 
Een ander kind fotografeerde de ei-resten en het 
gereedschap en bleef vragen stellen, omdat hij op 
school een spreekbeurt gaat houden over de 
ringslang. 
 
We sloten de middag af met limonade en een koekje. Alle kinderen kregen een foto van een 
ringslang mee, met daarop nog wat informatie over de ringslang en een verwijzing naar de 
website van de RAVON en natuurlijk 2 ei-resten van vorig jaar. 
Op zaterdag is Lian met Jolanda en Astrid verdergegaan met het afgraven van de 
slangenhoop en werden er nog 35 ei-resten gevonden. Daarna hebben ze een nieuwe 
slangenhoop opgezet, zoals iedereen op de heemtuin kan zien. 
 
Lian, Fredy en Tineke 

 

 

De zanglijster (Turdus philomelos) 

 

De lente is pas echt begonnen als je de zanglijster 

hoort zingen. Zo komt het bij menigeen over bij het 

aanhoren van het gekweel van deze vogel van park 

en bos. Nu klopt dit niet helemaal of eigenlijk 

helemaal niet! Ook in de winter is deze lijster vaak te 

horen. Een deel van de vogels trekt weg en een 

ander deel blijft in Nederland de zogenaamde 

standvogels. 

 

Op de Heemtuin is de zanglijster vaste gast, maar ook in parken en tuinen in steden is ie 

goed hoorbaar. Vaak is het gezang boven de stadse herrie uit te horen. Zijn zang is 

onmiskenbaar met hoge uithalen die vaak worden herhaald.  

Net als andere zangers, zoals een spotvogel, imiteert hij ook andere(zang)vogels. 

 

De zanglijster is een vrij algemene vogel met in Nederland tussen de 100.000- 

150.000 paren. Helaas, ook hier weer een jaarlijkse afname.  

Een nest kan tot 5 eieren bevatten en soms wordt er tot 3x toe gebroed.          



De zanglijster eet van alles zoals b.v. de zaden van maretakken. Van maretak werd o.m. 

vogellijm gemaakt. Ook nu nog zoals b.v. in Frankrijk. 

In de middeleeuwen was het gezegde Turdus matum sibi cacat. Hetgeen zoveel wil zeggen 

als: ‘de lijster kakt zich zijn eigen ongeluk’.  

 

In tuinen kun je vaak getuige zijn van de bijzondere manier waarop een lijster een 

huisjesslak weet te verschalken. Hij/zij zoekt een hard voorwerp. Er wordt net zo 

lang met de slak op dat voorwerp geslagen totdat het huis is gekraakt. 

Een betere slakkenbestrijder in je tuin kun je niet hebben! 

 

Geniet van deze nuttige vogel met zijn gespikkelde buik, net als van zijn familieleden: 

merel, grote lijster, kramsvogel en koperwiek. 

 

Hans Schaap 

 

 

Wist u dat 

 meester Ferrie van basisschool De Ridderslag nu op de heemtuin werkt; 

 

 onze jongste medewerker Renée heet en dat zij op de heemtuin de leukste 

middag van de week beleeft [gehoord via via ….]; 

 

 we op 12 februari met 8 kinderen vogelhuisjes 

hebben beschilderd in plaats van getimmerd; 

 

 

 

 

 

 

 

 we ook weer een aantal excursies en 

kabouterexcursies hebben gedaan met 

verschillende groepen schoolgroepen; 

 

Hierbij de kabouters in de wachtstand…. 

 

 

 

 

 

 de heemtuin van Marijke Woudenberg een leuke beloning heeft gekregen 

vanwege haar 80ste verjaardag en dat we daar heel blij mee zijn; 

 

 de heemtuin het gebruik van X [voormaligTwitter] heeft beëindigd en daarvoor in 

de plaats Bluesky heeft genomen; 

 

 dit heemtuinjournaal volledig tot stand gekomen is zonder AI; 



 Tineke en Jaap heemtuinfoto’s hebben 

uitgeleend aan het Gezondheidscentrum 

Korte Akkeren en dat ze daar mooi zijn 

tentoongesteld; 

 

 

 

 

 

 

 

 er ineens een grote vlinder op de cirkel tussen de kruidentuintjes zat ….? 

 

 

 

 

 

Het Heemtuinjournaal is een uitgave van de Stichting Heemtuin Goudse Hout 

voor medewerkers, donateurs en overige geïnteresseerden. 

(website) https://www.heemtuingoudsehout.nl 

(e-mail) heemtuingoudsehout@hotmail.com  

(facebook) https://www.facebook.com/htgoudsehout 

(bluesky) https://htgoudsehout.bsky.social 

(instagram) https://www.instagram.com/htgoudsehout 


